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Pastoor Tom aan het woord 
Wat vieren we met Kerstmis? In onze multicul-
turele context heeft de vraag zeker betekenis 
omdat het antwoord niet zo vanzelfsprekend 
is. We vieren immers niet de zoveelste ver-
jaardag van Jezus, maar Zijn geboorte of, om 
het met moeilijke woorden te zeggen, Zijn 
menswording. 
 
Kerstmis gaat dus niet over één moment in 
het verleden, maar om het grote nieuws dat 
God als een mens in de wereld is komen wo-
nen. God koos daarvoor buiten alle verwach-
tingen in voor een heel eenvoudig gezin en voor het volledige mense-
lijke leven van de geboorte tot en met de dood. En dus werd God ge-
boren als een kleine en kwetsbare baby. 
 
We noemen deze gebeurtenis menswording omdat Jezus ons kwam 
tonen hoe we een echte mens kunnen worden, een mens naar Gods 
hart. Als christenen willen we immers leven zoals Jezus ons dat heeft 
voorgedaan. Christen zijn is dus een werkwoord dat minstens ook 
betekent: een beter mens worden. 
 
Daarom is het zo verschrikkelijk dat we precies als christenen zo 
zwaar in de fout zijn gegaan en ook nadien erg tekort zijn geschoten. 
De TV reeks Godvergeten bracht niet zozeer nieuwe feiten aan het 
licht: intussen weten we helaas al een hele tijd dat overal in de we-
reld ook priesters en religieuzen daders waren van grensoverschrij-
dend gedrag en seksueel geweld. 
 
De grote shock van dit najaar gaat vooral over het besef dat niet al-
leen individuele daders gruwelijke feiten pleegden, maar dat we als 
Kerk zwaar in gebreke bleven. Wanneer het misbruik aan het licht 
kwam werd immers te vaak weggekeken, het misbruik vergoelijkt en 
werden in een aantal gevallen zelfs slachtoffers geïntimideerd,… 
Soms werd zelfs de schuld in hun schoenen geschoven. Het is heel 
erg te moeten vaststellen dat een gemeenschap die zich beroept op 
het voorbeeld van Jezus Christus zo gefaald heeft. Hier passen niet 
enkel excuses en spijt, maar ook het vaste voornemen om het beter 
te doen. 
 
Daarom hielden we in onze pastorale eenheid een open avond en 
spraken we af om het aangedane leed niet te vergeten en onze ge-
dragscode breder bekend te maken als een oproep om te groeien 
naar een echte, respectvolle en liefdevolle gemeenschap. U leest er 
meer over  op de laatste pagina van  deze krant. 

Het huis-aan-huis blad van de katholieke gemeenschap van Mortsel en Edegem informeert je vier keer per jaar over 

haar activiteiten. Je bent van harte welkom bij ons. 

 
Daarnaast heeft deze herfst ons opnieuw bewust gemaakt van 
een andere gruwelijke realiteit. Het land waar Jezus werd gebo-
ren en dat we het Heilig Land noemen is diep verdeeld. De stad 
Jeruzalem (wat betekent ‘stad van de vrede’) maakt haar naam 
alles behalve waar. 
 
De roep om rechtvaardigheid geldt voor alle bewoners van het 
gebied, de verplichting om de rechten van elke mens te respec-
teren ook. We vinden dat het hoog tijd is om tot een duurzame 
en rechtvaardige oplossing te komen waarin veiligheid, waardig-
heid en solidair samenleven de basiselementen vormen. We 
roepen alle christenen op om ook hier niet langer weg te kijken 
of te vergoelijken, maar alles te doen wat mogelijk is om vrede 
te brengen opdat ook hier iedereen de kans krijgt echt mens te 
worden. 
 
Zo zie je maar dat menswording geen verjaardagsfeest is, maar 
een werk van lange adem.  
Zalig Kerstmis. 
 
Pastoor Tom  

www.mijnparochie.be 



Onze PE komt op TV 
Enkele maanden geleden kwam er een onverwachte vraag binnen vanwege de VRT: of we misschien in de loop van 2024 drie keer een ra-
dio- en televisiemis zouden willen verzorgen? 
  
Dat is  een heel engagement, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering.   Toch vonden we dat we dit moesten doen, als dienst aan de 
80.000 minder gezonde, minder jonge of minder mobiele mensen in Vlaanderen voor wie de eucharistie op radio of televisie de enige ma-
nier is om een eucharistieviering mee te maken.  
   
Dit zijn de data: 
  
Zondag 28 januari:  
              In de kerk van Heilig Kruis Mortsel 
 
Zondag 26 mei:  
              Openluchtviering aan de Grot van Edegem  
 
Zondag 29 september:  
              In de Basiliek van Edegem 
 
Telkens om 10 uur 
 
Wou u altijd al eens op tv komen of gewoon kijken hoe zo’n live uitzending verloopt? Kom dan zeker kijken en mee vieren. 
De liturgische ploeg, enkele van onze bereidwillige koren en nog veel andere handen achter de schermen zetten hun beste beentje voor 
om er een succes van te maken. 

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus 
van Assisi de eerste levende kerststal liet inrichten. Dat gebeurde in 
Greccio, een stadje in de Italiaanse provincie Rieti. Dit zou de op-
maat zijn voor de traditie die na 800 jaar nog actueel is: het thuis, op 
school, in de kerk, op straat, waar dan ook een uitbeelding van 
Christus’ geboorte neer te zetten: de kerststal. 
  
In een grot zette hij toen een kribbe met hooi, een os en een ezel. 
Hij nodigde inwoners van de stad en medebroeders uit om zo dicht 
mogelijk betrokken te geraken bij het kerstgebeuren. Meer dan lou-
ter toeschouwen, wilde hij dat mensen deelnamen aan het mysterie 
van Gods menswording. Die buitengewone daad van liefde schonk 
hem diepe vreugde. 
Franciscus had aandacht voor het Kind dat geboren is in een stal on-
derweg, in armzalige doeken gewikkeld en schuilend voor de nacht. 
Hij voegde een tastbaar beeld van eenvoud en tederheid toe aan dit 
mysterie. Sindsdien kreeg het liturgische kerstfeest een extra bete-
kenis: God is bereikbaar voor kleine mensen. Hij schenkt hen vrede 
en hoop.  
 
Omdat TAU, franciscaanse spiritualiteit vandaag, de verjaardag van 
de kerststal niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, hebben zij een 
heel aanbod hierrond in elkaar gestoken gaande van; meditaties, 
teksten voor bibliodrama, wandelingen,…  Meer info? Scan de QR-
code. 

De kerken van H. Kruis in Mortsel, de basiliek en H. Familie in Edegem zijn overdag open. 

Hartelijk welkom!  

800 jaar kerststal 
In 800 jaar heeft de kerststal de wereld veroverd, zelfs in lan-
den waar nauwelijks christenen wonen. In onze streken vind 
je ze in kerken en op pleintjes. En in uw woonkamer: een ge-
knutselde stal die een kleinkind op school maakte, een stal 
die al vier of vijf generaties meegaat, een stal die je ergens op 
reis heb gekocht, een miniatuurstal met lichtjes, een eenvou-
dig beeldje van de Heilige Familie… Moge ze ons brengen tot 
bij het Kind, de Vredevorst, God in ons midden. 
 



Geven is plezanter dan krijgen 

zeker als je het 600 keer kan doen 
Binnenkort is het weer zover: dan maken we voor meer dan 600 gezinnen een feestelijk 
kerstpakket klaar. Verse soep, een lekkere fles, koekjes en pralientjes, zelfgemaakt des-
sert, een wenskaart, een cadeautje voor de kinderen…  
 
Zo krijgt de wekelijkse bedeling  in de Edegemse voedselbank ‘Gastvrij Edegem’ op  21 
december een feestelijk randje.  
 
In Mortsel bestaat dit initiatief al langer en werken we samen met de protestantse ker-
ken.  De mensen komen daar hun pakket halen op 28 december. Dat gebeurt in een ge-
zellige sfeer met een kopje koffie en een babbel en een streepje live-muziek.  
 
Hartelijk dank aan de vele ouders van eerste communicantjes en vormelingen die des-
sertjes maken.  Bedankt ook aan de vele mensen die sponsorden.  

Kerst in onze PE 
Kerstmis: samenzijn in familie, warmte en gezelligheid, een diep verlangen naar vrede, 

Maar ook: gedenken en beleven dat 2000 jaar geleden in een land dat thans verscheurd wordt door oorlog een kind geboren werd dat later de 
naam van VREDEVORST kreeg. 

Je bent welkom om dat met ons te vieren en voor de vrede te bidden in een van de vele kerstvieringen in de kerken van Mortsel en Edegem. 
Hieronder vindt u een selectie. Al deze vieringen zijn eucharistievieringen. 

 
Zaterdag 24 december om 17 uur in de Sint Benedictuskerk te Mortsel: gezinsviering, kinderen hartelijk welkom. We zingen samen oude en 
nieuwe kerstliedjes. 
 
Zaterdag 24 december om 21 uur in de basiliek te Edegem: het Basilicakoor brengt je vanaf 20.30 uur al in de sfeer met aloude kerstlie-
deren. 
 
Zaterdag 24 december, klokslag middernacht in de kerk van de H. Familie, Elsdonk, Edegem: nachtmis met het Rabboeni-koor. 
 
Zondag 25 december om 9.30 uur in de basiliek te Edegem: kerstviering waarop communicanten en vormelingen in het bijzonder worden 
uitgenodigd. 
 
Zondag 25 december om 11 uur in de St.- Jozefkerk, Molenveld, Edegem: kerstviering met het Familiakoor. 
 

Technisch verantwoordelijke Patrimonium 

Mortsel-Edegem 

Hoofddoel van de Functie 

Optimaliseren van de samenwerking tussen de tech-
nische ploeg, de administratie en het bestuur van 
de vzw dekenij Rupel-Nete- regio Kontich, om een 
goede opvolging van het patrimonium Mortsel – 
Edegem te garanderen. 

Functieinhoud 

Verantwoordelijke van een technische ploeg vrijwil-
ligers. 

Meldpunt van technische problemen die zich in de 
gebouwen van de vzw in Mortsel en Edegem. De 
meldingen komen via het bestuur, contactpersonen 
van de gebouwen zelf of via de administratie. 

Bij problemen of nood aan interventie, initiatief ne-
men om, volgens vooraf gemaakte afspraken met 
het bestuur en de administratie, vrijwilligers van de 
technische ploeg of relevante firma’s te contacteren 
en er voor zorgen dat de noodzakelijke werken uit-
gevoerd worden. 

Controleren of de taak waar u opdracht toe gaf 
goed is uitgevoerd. 

Verslag uitbrengen, volgens vooraf gemaakte af-
spraken, aan het bestuur of aan de administratie. 

Vaardigheden—Kennis—Attitudes 

Technische vaardigheden en inzicht hebben. 

Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwer-
ken met vrijwilligers. 

Concrete afspraken kunnen (doen) maken en (doen) 
nakomen. 

Kunnen sensibiliseren, motiveren en delegeren. 

Op een vlotte en verstaanbare manier kunnen rap-
porteren en informeren. 

Verloning 

Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk 

Interesse? 

Contacteer Elise Verlaeckt: 0483 230 804 

projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com  

ZONDAG 21 JANUARI 

SINT-ANTONIUSPROCESSIE  
Erkend  als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. 

Nieuw beeld 

Nieuw parcours 

Giften en alle opbrengsten gaan naar Gastvrij Edegem 

mailto:projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com


Wij wensen je hoop en vrede 


