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Pastoor Tom aan het woord 

Het huis-aan-huis blad van de katholieke gemeenschap van Mortsel en Edegem informeert je vier keer per jaar over 

haar activiteiten. Je bent van harte welkom bij ons. 

 
Edegem viert feest dit jaar. De gemeente heeft 

een heel feestprogramma klaar en tientallen 

groepen en verenigingen gaan creatief aan de 

slag met het cijfer 850. Allemaal manieren om 

de banden aan te halen met elkaar. Want dat is 

zo belangrijk: dat we niet alleen elk in ons 

huisje zitten te cocoonen, maar dat we mekaar 

vinden en dat we groeien in verbondenheid.  

 

Verbondenheid is niet zo gemakkelijk te cre-

ëren of te starten. Vaak merk je gewoon dat ze 

er al is. Mensen ontdekken dat ze iets gemeenschappelijks hebben. 

‘We’ wonen in dezelfde straat of wijk, we hebben dezelfde hobby, we 

staan samen aan de schoolpoort. Zelfs ver van huis kan je mensen die je 

thuis als vreemde zou beschouwen, toch als als heel vertrouwd en ver-

want ervaren.  

 

In al deze gevallen is verbondenheid een soort van gevoel dat spontaan 

opkomt. Ze is gebouwd op gelijkenis, op iets wat herkenbaar is. De an-

dere is sympathiek en dat voelt veilig en vertrouwd aan. 

 

Toch dreigen op die manier mensen eenzaam achter te blijven. Op wie 

kunnen zij beroep doen? Een gemeenschap, of het nu een stad of een 

dorp is, heeft nog een andere vorm van verbondenheid nodig. Eén die 

minder vanzelf gaat. 

 

Christenen proberen zich te laten inspireren door wat Jezus ons geleerd 

heeft. Hij leerde ons dat God van ieder mens houdt, van iedereen even 

veel. God is als een Vader of Moeder voor ons en zo zijn wij  allemaal 

zussen en broers van elkaar. 

 

Dat schept een ander soort verbondenheid. Voor die verbondenheid is 

het niet nodig de ander leuk of sympathiek te vinden. Het gaat erom de 

ander te herkennen als een zus of een broer: de man in de auto voor je 

aan het rode licht, de oude dame in de supermarkt, de jonge kerel op 

zijn step. Om dat te kunnen heb je een andere blik nodig en dat vergt 

oefening. Je moet bereid zijn om de ander te ontmoeten, ook al heb je 

er op het eerste gezicht niet veel gemeenschappelijks mee.  

 

Misschien kunnen we deze zomer wat oefenen. In ons eigen Mortsel en 

Edegem of verder weg. De samenleving zal er warmer van worden. 

 

Pastoor Tom 

 

Read our pastor's message in English Przeczytaj orędzie naszego 

pastora po polsku 阅读我们牧师的中文信息 Lea el mensaje de 

nuestro pastor en español Leia a mensagem do nosso pastor em 

português  اقرأ رسالة القس باللغة العربية Lis le message de 

notre pasteur en français 



De kerken van H. Kruis in Mortsel, de basiliek en H. Familie in Edegem zijn overdag open. 

Hartelijk welkom!  

850 jaar: Gelukkige verjaardag Edegem!  
Edegem viert dit jaar feest. De gemeente bestaat 850 jaar. Niet dat toen de eerste burgemeester werd verkozen of dat de gemeentegrens met 

Mortsel werd vastgelegd, maar we vieren dit jaar dat het 850 jaar geleden is dat de naam ‘Buizegem’ opgeschreven werd.  Het kerkje van Bui-

zegem wisselde in 1173 van eigenaar en werd een echte parochie. De akte werd teruggevonden in de archieven van het bisdom Kamerijk (het 

Franse Cambrai) waar we toen toe behoorden. Deze Sint-Gorikskerk kreeg een eigen pastoor en er werden tienden geheven bij de boeren die 

op de grond van de parochie werkten.  

Historici vermoeden dat Buizegem voordien bij de parochie Kontich hoorde en dat het Romaanse kerkje er al in de 

9de eeuw stond.  In de jaren ’60 vonden opgravingen plaats.  In een van de tuinen aan de Jan Verbertlei, stootten ar-

cheologen op de funderingen van de kerk en ook op resten van het oude kerkhof. Het is bij toeval dat Buizegem niet 

uitgroeide tot de dorpskern die we nu kennen. Het is omdat de toenmalige eigenaar van de ‘Hoeve in het dorp’ een 

deel van de grond in cijns gaf - nu zouden wij zeggen: verkavelde – dat Edegem stilaan de centrumrol overnam. Het 

kleine Onze-Lieve-Vrouwekapelletje maakte plaats voor een echte dorpskerk en in 1350 werd Edegem een parochie. 

Vanaf 1387 zwaaiden de heren van Cantecroy hier de plak en zij gaven de nieuwe dorpskerk de naam van hun pa-

troon: Sint-Antonius. Het oude kerkje in Buizegem raakte helemaal vervallen en de stenen werden gebruikt voor de 

bouw van andere huizen.  

 

Iedere Edegemnaar weet dat onze geschiedenis veel ouder is en dat de Romeinen hier villa’s bouwden. Logisch 

ook, als er een heirbaan door je achtertuin loopt: de huidige Mechelse Steenweg. Romeinse tempels of heilig-

dommen hebben er op ons grondgebied nooit gestaan, maar ieder huis had toen wel een eigen altaartje. De na-

men Buizegem (huis van de familie van Buso) en Edegem (huis van de familie van Edo) stammen uit de tijd van 

de Merovingers.  Die Buso en Edo woonden hier dus waarschijnlijk tussen het jaar 600 en 800. 

In de jaren ’70 werd opnieuw gegraven aan de Jan Verbertlei. Vlak bij het kerkje werden sporen van een grafheu-

vel uit de steentijd ontdekt. Het was een graf bedekt met aarde, met daarrond een cirkel van 40 cm dikke houten 

palen. Het dateert uit de late steentijd, meer dan 2500 jaar voor Christus. Voor zijn reis naar de Andere Wereld 

kreeg de overledene ook mooi versierde potten in aardewerk mee.  

 

Zo wordt duidelijk dat onze ‘spirituele’ geschiedenis veel verder terug gaat dan 850 jaar. Maar dat zal ons niet tegenhouden om volop mee te 

genieten van dit feestjaar.   

 

Pastoor Tom wants you: ook voor (de redactie van) de Krant van Vuur 

Vier keer per jaar zitten we met een zestal mensen samen om deze “Kran/cht van Vuur” in 

elkaar te boksen. Onderwerpen verzinnen, tekstjes schrijven en foto’s maken, alles in een 

aantrekkelijke lay-out gieten, maar ook veel lachen (vooral met Michiels cartoons die we als 

eerste te zien krijgen). Dat doen we ondertussen drie jaar, en we hebben beslist om er nog 

eens drie jaar bij te doen. Maar ook voor andere publicaties (website, parochieblad, …) kun-

nen we hulp gebruiken. 

Om te vermijden dat we teveel uit hetzelfde vaatje tappen én om de instroom van nieuw 

bloed te verzekeren, doen we een oproep aan ‘alle mensen van goede 

wil’: heb je een verborgen schrijverstalent dat dringend wil ontluiken, 

een ongelooflijk oog voor (foto-)compositie, of wat voor talent ook, en 

wil je dat talent inzetten om onze initiatieven onder de aandacht te bren-

gen van de brede gemeenschap van Mortsel en Edegem, contacteer ons 

dan snel via het contactformulier op onze website: 

Bij ‘1’ vond men de funderingen van 

de Sint-Gorikskerk van Buizegem. 

De Sint-Antoniuskerk in het centrum van 

Edegem 



DE ARKGEMEENSCHAP 
“Mensen ondersteunen door hen met anderen te verbinden.” 

Op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Groenstraat, waar  Edegem, Mortsel en Hove elkaar raken, piepen tussen het groen van een mini-

parkje de daken van een typisch kasteeltje uit het begin van de vorige eeuw. En ja, dat is het ook ooit geweest: een kasteeltje met de naam “de 

Windhoek”. Later werd het door paters Franciscanen bewoond die er hun missieprocuur van maakten. En nu is het de stek van de Antwerpse 

afdeling van de Internationale Arkgemeenschap. 

De ARK ontstond in Frankrijk in 1964, toen Jean Vanier de stap zette om twee 

jonge mannen met een verstandelijke beperking bij zich in huis te nemen en 

samen met hen lief en leed te delen. Het was de start van een uniek project 

in het landschap van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De Ark is immers geen instelling zoals andere. De Ark bestaat uit kleine ge-

meenschappen, zgn. foyers, van maximaal acht personen waarin huiselijkheid 

troef is. 

Mensen met een verstandelijke beperking leven er samen met hun assisten-

ten. Dit zijn vrijwilligers die zich na een proeftijd een jaar lang hiervoor enga-

geren. Rond zo een foyer ontvouwt zich een netwerk van professionelen, 

maar ook “vrienden van de Ark”. Dat zijn mensen die de werking ondersteu-

nen door regelmatige bezoekjes, door een handje toe te steken, door één van de gasten al eens een weekendje bij hen thuis op te nemen, ... 

In de Ark richten ze zich niet enkel op de beperkingen en domeinen waar de gasten ondersteuning nodig hebben. De begeleiders willen de gas-

ten echt als mens leren kennen en gaan op zoek naar hun kracht, hun gaven en talenten, want zo zeggen ze in de Ark: ‘Iedereen  hier is 100% 

mens.’ 

En een vrijwilligster die een jaartje in een ARKgemeenschap verbleef, getuigt: 

“De Ark heeft mijn leven veranderd. Ik heb geleerd zelfstandiger te zijn en meer geduld te hebben. Deze mensen hebben me geleerd meer te ge-

nieten van de kleine dingen in het leven.” 

Schatten van buren 
Je kan niet bevriend zijn met 

alle inwoners van je ge-

meente, maar in sommige 

straten is de samenhorigheid 

groot. 

Frans (Sosse) Leysen uit de 

Andreas Vesaliuslaan over-

leed op 20 januari. Hij werd 

net geen 94. Tot op het eind 

kon bij in zijn huis blijven 

wonen, dankzij de goede 

zorgen van zijn kinderen én 

van zijn overburen Herman en Magda Boyart. Elke dag liepen ze 

een of twee keer binnen bij de Sosse. Voor een babbeltje of met 

een pot verse soep of een stuk cake of gewoon om te zien of hun 

oude buurman OK was. Elke avond ging Magda een boterhammetje 

smeren. 

Schatten van buren, ze bestaan. 

Co-housing: apart en toch 
samen 
De nieuwe Minerve-wijk aan de 

Fort V-straat krijgt stilaan vorm. 

De eerste mensen wonen er al. 

Dertig anderen tellen af naar de 

oplevering van hun deel van de 

wijk: een co-housing project. 

Vier bekende gezichten in onze 

pastorale eenheid maken deel 

uit van deze groep. Hun huidige huis in Edegem staat te koop en in 

de lente verkassen ze. Elk gezin heeft een aparte woon-unit, maar 

er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes.  Vier wooneenheden zijn 

zorgunits  Er is een grote gezellige ontmoetingszaal, een wasse-

rette, een grote tuin. De parking is express te klein gemaakt en de 

gesprekken over auto-delen lopen. Voor Gertie en Paul en Agnes 

en Luc is dit een heel bewuste keuze. Ecologische overwegingen 

spelen een rol: meer mensen nemen minder ruimte in en leven 

energie-zuiniger. Maar ook het sociale aspect is belangrijk. Ze kie-

zen uitdrukkelijk voor ontmoeting en verbondenheid.  

We wensen deze groep alle succes toe!  



Het getal 

1 
één 

 
 

BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN ONZE ACTIVITEI-

TEN EN SCHRIJF JE IN 

OP   ONZE NIEUWS-

Joden, christenen en moslims geloven allemaal in één God. De 1 

staat hierbij niet alleen voor het getal 1 (we tellen het aantal Go-

den en komen uit bij 1), maar verwijst in het Hebreeuws (de taal 

van het Oude Testament) ook naar eenheid, rechtvaardigheid, be-

trouwbaarheid, uit één stuk… Die éne God roept ook ons op tot 

eenheid, verbondenheid. Zou het niet fantastisch zijn als chris-

tenen alvast het goede voorbeeld zouden geven?  

De ZALIGE ZOMER van H. Maria Magdalena  
Natuurlijk wensen we ieder van jullie een droomvakantie! Voor wie  thuisblijft  en voor wie tussen twee reisjes in komt uitblazen in 
Mortsel of Edegem heeft de P.E. H. Maria Magdalena een klavertje vier van zomeractiviteiten klaar. 

Feest H. Maria Magdalena 

 

Op 22 juli vieren we onze patrones met een vreugdevolle 
eucharistieviering om 17 uur in de St.-Benedictuskerk. 
Daarbij aansluitend nodigen we iedereen uit op een ge-
zellige barbecue in de Tandem (vlak achter de kerk) 

De formule is eenvoudig: ieder brengt zelf vlees of een 
vegetarisch alternatief mee; alles wordt professioneel 
geroosterd door onze grillmasters. 

Wij zorgen voor de slaatjes en de drankjes. 

Inschrijven is noodzakelijk. De bijdrage in de onkosten is 
vrij. 

 
 
 
 

Vertellen op vrijdag 

 

Op 11 augustus om 20 uur is de grot naast de basiliek in 
Edegem de place to be.  

In de traditie van onze “wondere woensdagen” organise-
ren we deze vakantie nog eens 1 (één)  super vertel-
avond. Want vertellen is in!  

Myriam brengt ons op onnavolgbare wijze een minder 
bekend Bijbels verhaal zoals je het nog nooit hoorde.  

Kinderen welkom, maar de vertelling richt zich niet speci-
fiek naar hen. Achteraf is er gelegenheid tot napraten 
met een drankje en hapje.  

De toegang is vrij en inschrijven is niet nodig. 

Zomerwandeling te Gestel 

 

Op 23 augustus trekken we erop uit voor een leuke wan-
deling voor heel het gezin.  

Bestemming is het schilderachtige dorpje Gestel, deel-
gemeente van Berlaar, langs de Grote Nete.  

Na de middagpicknick krijg je de keuze tussen drie par-
cours, naar gelang je conditie of je voorkeur. We eindigen 
met een korte bezinning en doen nog een terrasje. 
 

Graag inschrijven voor de carpooling, het wandelen is gra-
tis! 
 
 
 
 
 

Vier-de Zondag - speciale editie 

 

Al twee jaar komt de gemeenschap “IederEEN vurig ver-
bonden” elke 4e zondag van de maand samen om de zon-
dag te vieren.  

De ingrediënten: samen bezinnen, samen spelen, samen 
eten, samen vieren. 
 

Op 27 augustus organiseren we een zomerse speciale 
editie, zoals altijd aangepast aan alle leeftijden. 
  

Je vindt alle details en mogelijkheid tot inschrijven hier: 

De Plek 
 

Wie geregeld de basiliek van Edegem binnenstapt, heeft het al ge-

merkt. Bij het Maria-beeld staat een kleine kring van 7 stoelen. Het 

lijkt wel een uitnodiging om even te verwijlen.  

Elke vrijdag om 14u45 komt er een groepje mensen samen om te bid-

den. De rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid staat tijdens dit 

gebedsmoment centraal. Vooraf is er ruimte om tot jezelf te komen 

en in relatie te treden met God . Dit gebeurt aan de hand van bezin-

ningsteksten, meditatieve muziek en een dagboekfragment van zus-

ter Faustina. Zij heeft de gebeden opgesteld nadat ze visioenen kreeg 

van Jezus. Tijdens de rozenkrans is er per tientje de mogelijkheid om 

een intentie die bij je leeft te delen. Dit is het moment om speciaal 

aan je dierbaren te denken.  

Het samen bidden in verbondenheid voelt extra krachtig.  


