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Pastoor Tom aan het woord 

Het huis-aan-huis blad van de katholieke gemeenschap van Mortsel en Edegem informeert je vier keer per jaar over 

haar activiteiten. Je bent van harte welkom bij ons. 

Omdat de liefde van God universeel (καθολικός - katholikos) is, delen 

enkele van onze anderstalige parochianen Paaswensen in hun moe-

dertaal: 

Italiaanse Paaswens van Lia Russo (Italië) 

Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per noi arriva 

un tempo di allegria! Tanti Auguri per una Pasqua bellissima, con la 

famiglia o con chi vuoi tu! Buona Pasqua a tutti! 

Arabische Paaswens van Mansour Almansour (Syrië) 

ي 
داعيا من الرب  Mortselعيد فصح سعيد وقيامة مجيده اتمناها لكل الناس الاعزاء ف 

ي مدينتنا   الذي قام من بي   الاموات ان يمنح السلام و المحبة والصحة والفرح
للجميع ف 

Mortsel  و كلBelgië وان يمنح كل العالم السلام والمحبه. وان يكون اسم   أيضا ،

ي وجوهنا كي نكون نورا وسرورا للاخرين. 
 
 يسوع الذي قام من بي   الاموات ف

Kantonese Paaswens van Zichvant Liauw (Hong Kong) 

耶稣是神的独生子且祂深爱着你！祝你復活節快樂 

Spaanse Paaswens van Lily Sayago (Argentinië) 

Celebremos con gozo, paz  y esperanza este dia de resurreccion y 

junto a Jesus nosotros tambien tengamos la fuerza para vencer  todo 

aquello que nos aleja de nuestra casa celestial. Felices pascuas! 

Oekraïense Paaswens van Volodymyr Hreshchuk (Oekraïne) 

Сьогодні воскреслий Христос проходить крізь зачинені двері в 

оселю кожного. Він огортає наші серця любов’ю та допомагає 

вірити в майбутнє. Не тратьте віри, любіть, даруйте тепло своїм 

ближнім. Нехай воскреслий Христос запалить іскру радості та 

надії у цей непростий час! 

Doet u wel eens mee met een kwis? Of kijkt u 

naar een kwis op TV? Dan heeft u wellicht al 

eens moeten zoeken naar woorden of associa-

ties die bij een bepaald begrip horen.  

Zo zouden we de vraag kunnen stellen: welke 

woorden horen bij Pasen? Mogelijk denkt u 

spontaan aan eieren, misschien wel aan een 

vreugdevolle en enthousiaste Alleluia of zon, 

engelen, een mooie kathedraal en dat is alle-

maal terecht. Pasen is voor christenen het 

meest enthousiaste feest en dus gebruiken we dan de meest vurige en 

vreugdevolle woorden. 

De kans is dan ook eerder klein dat u spontaan denkt aan een kerkhof 

of een graf.  En toch is het daar waar de allereerste christenen Pasen 

hebben ontdekt.  Op vrijdag was Hij gekruisigd en omwille van de ko-

mende sabbat snel in een grot gelegd.  De vrouwen uit de kring van 

Jezus waren die eerste zondag vroeg op weg gegaan om Hem te balse-

men en Zijn lichaam te verzorgen, maar ze deden een merkwaardige 

ontdekking: het graf van Jezus was leeg.  ‘Hij is niet bij de doden, maar 

bij de levenden,’ legden de engelen uit. 

De vreugdevolle boodschap van Pasen is niet gestart met chocolade, 

heerlijke muziek of schitterende basilieken, maar met pijn en tranen 

aan een graf.  Daar, op dat diepste punt van het leven, gaf God het ul-

tieme teken van hoop en leven.  Kwaad, dood en onrecht hebben niet 

het laatste woord.  Jezus’ boodschap van liefdevolle aanwezigheid en 

rechtvaardigheid bracht Hem wel tot bij de dood aan het Kruis, maar 

kwam daar niet tot een einde.  Gods liefde bracht Hem tot nieuw en 

eeuwig leven. 

Ook nu worden we op vele plekken in de wereld geconfronteerd met 

dood en geweld.  Je zou er moedeloos van kunnen worden en denken 

dat het kwaad toch het laatste woord heeft.  Ook vandaag echter 

klinkt Gods boodschap klaar en helder: ‘Ik ben er ook in die diepe 

afgrond voor u en het zaad zal ontkiemen, fris opschieten uit de 

aarde.’ 

Zalig Pasen aan ieder van u. 

Vastenpuntjes... 



80 jaar 5 april 

80 jaar geleden vielen de bommen op Mortsel. Ze waren bedoeld voor de Erla-fabriek, maar ze vielen pal op Oude God. 

Deze trieste gebeurtenis van 5 april 1943 wordt herdacht met een hele reeks initiatieven. Op 

www.mortsel.be/80jaar5april vindt u een overzicht. 

Uit het boek Tranen over Mortsel van Pieter Serrien (Manteau, 2013) plukten we deze getuige-

nis van mevrouw De Smet, een mama uit de Heilig Kruisstraat: “Ik zag mijn man op zijn velo aan 

komen rijden. ‘Waar zijn de kinderen?’ riep hij. ‘Die liggen onder het puin,’ zei ik. Toen is hij op 

het puin beginnen roepen. Ik zal het nooit vergeten: ‘Ja, vader,’ antwoordde een stemmetje on-

der de stenen en het versplinterde hout. Het was ons Marie-Louise. Mijn hart dreigde te barsten. 

Toen hebben wij een hol gegraven in het puin tot vlak bij haar. Heel haar gezichtje zat onder het 

bloed. En die ogen! Ik dacht dat ze niet meer kon spreken. Ze kon zich op haar zij draaien en een 

armpje uitsteken. Mijn man heeft haar toen stukje voor stukje eruit getrokken. Haar dijbeen was 

ernstig gewond. Het kind zei geen woord. We konden haar bloed niet afvegen, want er was ner-

gens water(…) Mijn man groef verder naar de baby. Ik liep met Marie-Louise naar het Groot-

Hof. Toen ik een halfuur later terug naar huis liep, kwam ik op straat een buurvrouw tegen, die 

zei: ‘Jos is met de kleine naar de apotheker, omdat hij nog gezucht had.’ Maar ik wist meteen 

dat het kindje dood was.” 

Onze vaste medewerker Michiel Cauchie tekende deze impressie van het onnoemelijke leed dat 

zo vele families trof. Puin kan geruimd worden en gebouwen opnieuw opgetrokken. Maar het 

verlies om een gestorven geliefde blijft een litteken, voor altijd.  

Met onze pastorale eenheid sluiten we graag aan bij deze herdenking in de viering van 2 april om 11 u. in de kerk van Heilig Kruis. 

 

Na een succesvolle eerste editie in 

het najaar van 2022 organiseren we 

in de lente van 2023 een nieuwe   

Alpha reeks.  Geïntrigeerd door de 

Blijde Boodschap die Jezus ons 

brengt? Vraag je je af wat dat voor 

jou kan betekenen?  Zet dan de stap 

en kom met ons van gedachten wis-

selen in een geest van openheid en 

wederzijds respect. 

Vorige editie raakten we het terloops aan, maar onze Krant van Vuur was al gedrukt 

toen het nieuws bevestigd werd: de Sint-Antonius-vieringen en bijhorende processies 

zijn door Vlaams cultuurminister Jan Jambon erkend als ‘immaterieel Vlaams erfgoed’.  

Van harte proficiat aan Hugo Tant en Dirk Meeusen, die vanuit Edegem heel hard aan 

deze kar hebben getrokken! 



De Plek : Koffiehuis/bistro DE KOMPANIE 
Bijna een jaar geleden opende vzw DE KOMPANIE haar nieuw wooncomplex op de 

hoek van de Mayerlei en de Pastoor Van der Auwerastraat in Mortsel op een ter-

rein van de kerkfabriek van St. Benedictus.  Op 2 maart hebben  ze een koffiehuis/

bistro geopend waar iedereen kan genieten van een hapje en een drankje bij een 

gezellige babbel. Ook een smakelijk ontbijt hoort tot de mogelijkheden. Op don-

derdagavond is iedereen welkom voor een gezellige caféavond. 

 

Een fijne manier om kennis te maken met dit hartveroverend project, opgezet 

door enkele ouders voor hun kinderen met een beperking. 

 

www.dekompanie.net 

03/343 40 00 

 

Het getal 

14 
veertien 

BLIJF OP DE HOOGTE 

VAN ONZE ACTIVITEI-

TEN EN SCHRIJF JE IN 

OP   ONZE NIEUWS-

BRIEF 

U herinnert zich misschien onze Mariabeeldjesactie van vorig jaar. Wel, dit jaar breien we er een 

vervolg aan.  Vrijwilligers van de PE brengen het  Mariabeeldje  (in een nis) aan huis,  boren een 

gat van 10mm in de muur op de plaats waar u het wil (max. 4 meter hoog en bereikbaar met een 

ladder), plaatsen er een verzinkte keilbout in en hangen het beeldje op, dit alles voor de prijs van 

55 €.  Het geheel is 53 cm hoog, 23 cm breed en weegt  12 kg.  

Wil u ook zo’n magnifiek beeldje aan uw gevel laten plaatsen? Vul dan het 

formulier in, en schrijf 55€ over op rekening BE87 7310 3581 4694 van de PE 

Maria Magdalena (met mededeling ‘actie gevelbeeld Maria’).  Uw bestelling 

is pas definitief na ontvangst van de betaling. Levering en plaatsing is voor-

zien in de maand mei.  Wij contacteren u tijdig om af te spreken. 

Meimaand Mariamaand 

Op Goede Vrijdag wordt Jezus’ lijden en dood herdacht en over-

wogen in de 14 staties van de kruisweg. 

Veertien is twee maal het heilig getal zeven. Veertien staat voor 

een dubbele maat van spirituele perfectie. In het boek Numeri 

wordt zeven keer over 14 jonge rammen gesproken, het perfect 

spiritueel offer voor de Heer. 

Matteüs gebruikt in het begin van zijn evangelie drie keer het 

getal 14, om de drie periodes af te bakenen in het geslachtsre-

gister van Jezus. 

En op Goede Vrijdag wordt Jezus’ lijden en dood herdacht en 

overwogen in de 14 staties van de kruisweg. 

We nodigen u van harte uit om om 15 u de kruisweg met ons 

mee te bidden (zie p.4). 



PALMZONDAG zondag 2 april 

Wijding en uitdelen van de palmtakjes in alle vieringen volgens 

het gewone uurschema. 

 

WITTE DONDERDAG  donderdag 6 april 

Herdenking van het “Laatste Avondmaal”, toen Jezus met zijn 

leerlingen voor de laatste keer  het Paasmaal vierde en de eucha-

ristie instelde. 

 H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u. 

 OLV-basiliek, Edegem om  20 u. 

 H. Familie, Edegem om 20 u. 

 

GOEDE VRIJDAG vrijdag 7 april 

´s Namiddags herdenking van Jezus’ dood aan het kruis.  

 In alle kerken (uitgezonderd H. Bernadette, St. Lodewijk en 

St Benedictus Mortsel) van de PE wordt de “kruisweg” ge-

beden om 15 u. 

’s Avonds: sobere gebedsdienst met kruishulde. 

 H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u. 

 OLV-basiliek, Edegem om 20 u.  

PAASWAKE zaterdag 8 april 

De meest intense liturgie van het kerkelijk jaar met wijding van vuur 

en water en feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus. 

 OLV-basiliek, Edegem: 19.00 u. 

 H. Kruiskerk, Mortsel: 21 u. 

 

PASEN  zaterdag 8 en zondag 9 april 

Feestelijke vieringen van Pasen in alle kerken: 

 Eucharistieviering voor gezinnen met kinderen: 

 St. Benedictus, Mortsel. (Let op! zaterdag 8 april om 17 uur) 

 Eucharistievieringen in  

 St. Antonius, Edegem: 8 u. 

 OLV-basiliek, Edegem: 9.30 u 

 H. Kruiskerk, Mortsel: 11 u. 

 H. Familie, Edegem: 11.30 u 

 Woord – en communiedienst in de andere kerken 

 Heilige Bernadette, St.-Jozef en St.-Lodewijk Mortsel om 

9.45  

 St.-Jozef, Edegem-Molenveld om 11 u. 

Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen 

Vooraleer u denkt dat er dieven in de kerk het kruis hebben weggehaald: een kruisweg is 

een tochtje langs de veertien staties over het lijden en de dood van Jezus. De laatste dag 

van Jezus’ aardse leven wordt verteld in veertien etappes, beginnend bij de ter dood ver-

oordeling en eindigend bij de graflegging. Elk jaar wordt die tocht op Goede Vrijdag door 

de gelovigen herinnerd door het opnieuw vertellen en overwegen van die noodlottige ge-

beurtenissen.  

Er zijn kruiswegen die in een tuin rond of achter de kerk staan opgebouwd, met beelden 

in eenvoudige kapellen. Zoals diegene die u links naast de basiliek van Edegem kan wan-

delen, om tot bij de grot komen. Elders moet je misschien een calvarieheuvel of -berg op-

gaan. In vele kerken zijn de veertien staties in de rondgang te bekijken. Vaak zijn het schil-

derijen, reliëfs of andere kunstwerken.  

Langs kruiswegen, binnen of buiten, begint op Goede Vrijdag om 15 uur een ingetogen 

bezinning. Vaak gaat men van statie tot statie rond. Telkens wordt er een deeltje lijdens-

verhaal verteld ter overweging en maken we het biddend stil. Gelovigen denken daarbij 

ook aan het lijden in onze wereld. Lijden, waarvan geen enkele mens gespaard blijft. Vele 

mensen herkennen zich enigszins in het leed dat Jezus werd aangedaan.  

Voor de christen betekent dit stilstaan bij het dieptepunt van de menselijkheid. Maar het 

is niet het einde. Want twee dagen later wordt de opstanding of verrijzenis gevierd: de 

doortocht naar nieuw leven. Pasen! 

Kruisweg 


