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Pastoor Tom aan het woord 

Het huis-aan-huis blad van de katholieke gemeenschap van Mortsel en Edegem informeert je vier keer per jaar over 

haar activiteiten. Je bent van harte welkom bij ons. 

 
‘Vrede op aarde.’ Amper drie woorden, maar 
deze korte zin heeft een enorme betekenis. Kin-
deren geven vaak deze leuze als antwoord op 
de vraag wat hun grote droom is voor de toe-
komst. Sinds enkele jaren vormen ze de titel 
van een beroemd TV programma, maar het is 
natuurlijk ook de start van een bekend 
kerstlied. 
 
De woorden ‘vrede op aarde’ uit dit lied komen 
uit het kerstverhaal in de Bijbel. Daar zingen de 
engelen in de hemel na de geboorte van Jezus: 
“Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde.” Ze brengen eer aan God 
en zo danken ze God voor dit grote wonder. De geboorte van Jezus is 
als een zonnestraal met licht en warmte die uit de hemel neerdaalt 
naar de aarde. De engelen kijken terug omhoog naar de hemel en dan-
ken God met groot enthousiasme. 
 
Voor ons, christenen, is de geboorte van Jezus een enorm geschenk. 
Het is een echt geschenk omdat God het in alle vrijheid geeft, geen 
mens kan op één of andere wijze ‘iets teruggeven’. Het bijzondere aan 
dit geschenk is dat het herstel komt brengen op aarde, heel maken en 
(dat weet u van een vorige editie van deze krant) dat is de diepe bete-
kenis van het woord vrede. Daarom zingen de engelen “Eer aan God in 
de hoge en vrede op aarde.” 
 
Er is echter iets vreemd, want dan komt er nog een merkwaardig stukje 
tekst “aan alle mensen van goede wil”. Zo zingen we het vaak. De ver-
taling naar het Latijn is echter foutgelopen en dus is de zin beter te ver-
talen als “in mensen van welbehagen”. Zo blijven we natuurlijk met 
een probleem zitten. Het probleem zou immers kunnen zijn dat God 
kiest wie wel of wie niet in aanmerking komt om Zijn geschenk te ont-
vangen, maar dat is niet de boodschap. Het gaat er eerder om wie het 
geschenk wil ontvangen, wie ervoor openstaat dat God op deze aarde 
geboren wordt en Zijn vrede bij de mensen mag brengen. 
 
De zin “Er was geen plaats voor hen in de herberg” is dan een symbo-
lische zin. Is er bij ons of bij u misschien plaats om Hem te ontvangen? 
Vindt God in u het welbehagen om de vrede te laten geboren worden 
in deze wereld?. We hebben u allen zo nodig. 
 
Pastoor Tom  

BLIJF OP DE HOOGTE 
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Sint–Antonius processie  in Edegem 

« Vrede op aarde » 



Sint-Antonius gaat weer op ronde 

Het is volop advent, de voorbereidingstijd van Kerstmis en is 
Kerstmis niet het grote feest van vrede? In 2022 kunnen we niet zo-
maar doen alsof er niets aan de hand is en al smullend van kalkoen 
en taart iets mompelen dat met vrede te maken heeft. 

Toch heeft elkaar de vrede toewensen in de volle zin van het woord 
veel te maken met ons christelijk geloof. Elke viering doen we dat 
volmondig en sinds corona ook met gebarentaal bij de vredewens. 
Elke viering eindigt trouwens met de woorden: ‘Ga dan allen heen 
in vrede’. 

Daarom hebben we besloten een concrete actie op poten te zetten. 
Iemand de vrede toewensen is een heel intense en krachtige 
boodschap. Het is een hartverwarmend woord, dat voor meer staat 
dan enkel  'geen oorlog'. We wensen elkaar ook innerlijk evenwicht, 

innerlijke rust, geen zorgen of tekorten, aandacht en zorg voor ieder 
op zijn of haar persoonlijke maat.  

Door een vredesboodschap te plaatsen op de mat aan de deur wor-
den we eraan herinnerd telkens we een huis binnen of buiten gaan. 
Zo wordt vrede een wens die we elkaar onderweg willen meegeven 
of laten tegemoetkomen.  

Mogen we van ganser harte in dit bijzondere jaar 'vrede voor jou' 
toewensen en een mooie deurmat aanbieden aan 20 euro per stuk. 
Wat we aan het eind over hebben, schenken we aan de werking dia-
conie van onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena in Mort-
sel-Edegem. 

Voor de geïnteresseerden: de matten meten 40 op 70 cm en kosten 
20 € 

U kan de matten bestellen bij Annick of Marie-Louise,  maar (bij voorkeur) via het 

bestelformulier dat u via de QR-code kan bereiken:   

 

Annick              buggenhoutannick@gmail.com               0497 / 73 41 81  

Marie-Louise    marie.louise.van.den.eede@telenet.be   0468 / 26 16 64 

 
De bestelling is pas definitief door overschrijving op het rekeningnummer van de PE 

BE87 7310 3581 4694 met vermelding KOKOSMAT - aantal -  naam + adres en tele-

foonnummer.  Prijs is 20€/stuk. 

Voeten vegen aan de vrede? 

Zondag 22 januari 2023 is het weer feest in Edegem: 
dan vieren we traditioneel de Heilige Antonius-Abt of 
’Toontje met zijn varken’. 
 
Om 9 u is er de plechtige hoogmis in de Sint Antonius-
kerk met zegening van de offergaven en aansluitend 
processie met het Heilig Sacrament en het beeld van 
de Heilige Antonius. Met veel vreugde hebben we ge-
merkt dat deze eeuwenoude traditie opnieuw navol-
ging krijgt. 
 
De processie gaat van de Sint-Antoniuskerk naar de 
OLV-Basiliek en terug; verschillende verenigingen gaan 
mee in de processie.  
 
Zoals de laatste twee jaren zamelen we weer niet bederfbare voeding en toiletartikelen in ten voordele van Gastvrij Edegem.  
Iedereen van harte welkom in de kerk, in de processie of langs het parcours met je gaven. 

Sfeerbeeld van de Sint-Antoniusprocessie van 2020. 

Tradities hedendaags invullen 
Op de herdenkingsdag van Sint-Antonius, op 17 januari (zijn sterfdag), werden traditioneel  varkens geslacht en werd het vlees 

onder de armen en de zieken verdeeld. We willen deze traditie op hedendaagse wijze verder zetten.  In samenwerking met de 

bekende bakkerij-, slagerij– en hotelschool PIVA in Antwerpen verkopen we de befaamde ‘Sint-Antoniusbeuling’ (erkend streek-

product - ambachtelijk bereide bloedworst met appelen, rozijnen en calvados), waarvan de opbrengst naar de ‘goede wer-

ken’ (met een moeilijk woord: de ‘diaconie’) van onze pastorale eenheid gaat. Te koop voor 6,5€ voor een verpakking van 500 

gr, 12€ voor één kilo. Enkel via voorverkoop (zie de QR code hiernaast) te bestellen. Zelf op te halen op zaterdag of zondag in 

Edegem (locatie nog te bepalen). De productiecapaciteit is beperkt, dus wees er snel bij! 

mailto:Buggenhoutannick@gmail.com
mailto:marie.louise.van.den.eede@telenet.be
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De Plek : de pastorie van de basiliek  

Onlangs mochten wij in de pastorie van de basiliek negen gasten uit Oekraïne verwelkomen. Dit jaar moeten zij op een andere manier Kerstmis 

vieren, ver weg van hun familie. Elk moment kan er een bericht komen dat iemand die je kent gesneuveld of gewond is. Op elk moment is er 

gevaar, maar in de harten van de mensen blijft de droom van vrede levend. Zal er ooit een tijd zijn zonder oorlog?   Zal deze oorlog snel voorbij 

zijn? Hun grootste zorg is dat zij en misschien ook wij stilaan gewend geraken aan de oorlog en dat onze aandacht ervoor zou verslappen.  

Volodymyr Hreshchuk  is een seminarist uit Oekraïne. Hij woont al bijna 4 jaar in België. Hij loopt nu in 

onze pastorale eenheid een stage van twee jaar. Bisschop Johan Bonny vroeg hem ook om contactpersoon 

te zijn voor de vele honderden Oekraïners die in en rond Antwerpen verblijven. Hij getuigt:  

Dromen van vrede 
De voorbije maanden is de wens naar vrede 

voor mij een teken van hoop geworden. Momen-

teel is voor mijn landgenoten, vrienden en ken-

nissen niet alleen de toekomst onzeker, maar 

ook het hier en nu ligt niet meer vast.  

Door deze oorlog ben ik pas gaan begrijpen hoe 

belangrijk vrede is.  Inderdaad, men begint pas 

echt iets te koesteren, als het er niet meer is. 

Het woord vrede wordt vaak in de mond geno-

men, zeker in de kerk en vooral ook in de-

ze  kerstperiode. Vandaag is het voor velen van 

ons geen gewoon woord meer, maar de ver-

woording van onze grootste droom. Ook voor 

mij. Elke ochtend kijk ik naar het nieuws in de 

hoop dat de oorlog gedaan is. Ik ben blij dat ik 

nog hoop heb, dat ik nog durf te dromen van vre-

de. Het verlangen naar vrede zet mij aan om nog 

meer lief te hebben. Dit vereist om elk moment 

als een prachtig geschenk te koesteren. Soms 

wordt het toch lastig, want dan kan ik aan niets 

anders meer denken. De oorlog duurt nu al zo 

lang. 

De pijn, de angst en de zinloosheid van het ge-

weld dreigden mij helemaal in te palmen. Ik was 

bang dat ik  mijn ouders, familie en kennissen 

nooit meer zou terugzien.  Ik dacht bij mezelf: 

Waarom ben ik hier en moeten mijn leeftijdgeno-

ten sterven? Hoe is het moge-

lijk dat kinderen de slachtoffers 

van de oorlog worden? Hoe 

kan een menselijk hart onbe-

wogen blijven tegenover het 

lijden van de anderen? Hoelang zal deze oorlog 

nog duren? 

Toch blijf ik hopen en bidden om kracht. Door 

deze oorlog wil ik zelf voor de rest van mijn leven 

een bode van de vrede worden. Moge alle wraak 

en geweld verdwijnen uit de harten en hoofden 

van mensen, zodat die ruimte ingenomen mag 

worden door de liefde. Vooral wens ik dat elk 

menselijk hart een bron van vrede mag zijn. Ik 

wens en geloof oprecht dat deze droom om vre-

de ooit werkelijkheid wordt. 

In het evangelie van Mattheüs staat nog niet met hoeveel ze 
waren,  maar in de latere traditie zijn ze altijd met DRIE, de 
wijzen uit het Oosten die het kerstekind en zijn ouders 
kwamen bezoeken. Ze staan symbool voor de boodschap dat 
Jezus ter wereld kwam voor ALLE MENSEN uit de hele (toen 
bekende) wereld. 
 
 
DRIE Wijzen werden DRIE Koningen, Melchior, Caspar en Bal-
thasar, uit DRIE continenten. Ze brachten DRIE kostbare 
geschenken mee want alle goede dingen bestaan uit … 



Op bedevaart naar het Heilig Land  
Met 18 waren ze, onze mede-parochianen die begin november onder leiding van pastoor 
Tom voor een week naar het Heilig Land zijn getrokken.  Een (foto-)verslag vind je op onze 
website. Eén foto willen we jullie niet onthouden: een groepsfoto in het dorpje Magdala 
waar onze patroonheilige, de Heilige Maria Magdalena, waarschijnlijk heeft gewoond. 

Het was een buitengewone ervaring voor iedereen, die smaakte naar nog.  In de toekomst 
zullen we nog bedevaarten organiseren, naar binnen– én buitenlandse bestemmingen. U zal 
er telkens meer over kunnen lezen op de gebruikelijke kanalen: onze website, nieuwsbrie-
ven, Kerk & Leven, en uiteraard deze Krant van Vuur. 

Wil je dit 

mooie 

verhaal 

bekijken  

en beluis-

teren? 

Scan dan 

 

ZATERDAG 24 DECEMBER: KERSTAVOND 
 
17 u (E) St.-Benedictus, Mortsel: voor gezinnen met kinderen, met  
                                                                                                   samenzang* 
 
21 u. (E) basiliek, Edegem: kerstwake met zang door het Basilicakoor 
 
24 u. (E) Middernachtmis in H. Familie, Edegem: met zang door ge- 
                                                                    legenheidskoor en samenzang  
 

ZONDAG 25 DECEMBER: KERSTDAG 
 
08.00 u. (E) St.-Antonius, Edegem 
 
09.30 u. (E) basiliek, Edegem: voor gezinnen met kinderen, met 
                                                                                              samenzang* 
 
09.45 u. (C) St.-Jozef, Mortsel 
                (C) H. Bernadette, Mortsel 
                beide met zang door de plaatselijke parochiekoren 
                (E) St.-Lodewijk, Mortsel 
 
11 u. (E) H. Kruis, Mortsel: met zang door de Cantorij en  
                                                                                               samenzang 
 
11 u. (C) St.-Jozef, Edegem: met zang door koor De Vagebonden 
 
11.30 u (E) H. Familie, Edegem: met zang door het Kon. Familiakoor 

  

(E) = een eucharistieviering of misviering, voorgegaan door een priester (veelal pastoor Tom) 
(C) = een gebedsdienst met gelegenheid om te communie te gaan; de voorganger is een gebedsleider 
* Op deze vieringen zijn de communicanten en vormelingen in het bijzonder uitgenodigd. 
Voor de sfeer van de Kerstnacht moet je in de Middernachtmis (H. Familie) zijn. 

Kerstmis vieren in onze kerken 

Ook voor onze PE dringen maatregelen zich op 
om ons te wapenen tegen de hoge energie-
prijzen: bij ongewijzigd verbruik zouden we in 
de wintermaanden immers 10.000 € per week 
betalen aan gas en elektriciteit. Daarom verla-
gen we tijdens al onze vieringen drastisch de 
temperatuur.  We vragen aan iedereen om 
zich warm te kleden en om eventueel een 
fleece-dekentje mee te brengen.  

We snoeien om dezelfde reden ook hard in het 
aantal vieringen.  Alle info over het aangepaste 
aanbod vindt u hier: 

 

 

 

 

We voorzien een vervoersplan voor wie niet 
mobiel is. 

Zoek je een passende viering op Kerstavond of Kerstdag? 
Je bent van harte welkom in één van de vele vieringen in de kerken van onze pastorale eenheid. 


