Ik heb 1ets meegebracht
Griet Bogaert/Flo Van Steenlandt
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Wij heb-ben veel van Jou ge - kre-gen, daar-om heb ik iets mee-ge bracht.
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Ik wil iets van me-zelf ge-ven. 'kHeber lang o-ver na - ge-dacht.
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. Ik breng een kaars met stra-lend lich to - ver een lach op jouw ge - zicht.
2. Ik breng wat brood want wat zei  Jij? "Neem en eet, 'tis een stuk van Mij."
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. Ik breng een bloem wuit de na - tuur. hun geur en kleur, die__ zijn zo puur.
. Ik breng wat wijn. Het wordt Jouw bloed. Neem en___ drink, leef zo-als het moet.



