
Vrijwilligers in tijden zoals corona  

  

Zij werken  

  

Zij werken graag  

En geheel toegewijd  

Als een leger aan zorg  

Overal verspreid  

  

Uit vrije wil en vaak onzichtbaar  

Onbaatzuchtig dienen  

      Enkel als stil gebaar  

  

In tijden zoals corona  

  

    Het is dramatisch waar  

Halen ze deze mensen en hun zorg  

Even uit hun schaduw  

  

Uit eerbied voor hun gebaar  

  

   

Gratis werken lijkt niet langer dom  

Egoisten en hun standpunt  

Zij lopen geheel krom  

Naast deze grote daad  

  

‘de vrijwilligers’  

    Als een oase in de woestijn  

Willen ze er voor talrijke mensen zijn  

Zij benaarstigen geen roem  

    In eigen land   

maar hun naam staat wel gegrift....................... in de palm van Gods hand  

  

Vrij-blijvend wordt vrij-willig......  

‘ontvangen door te geven’...........  

Delen wordt een rijkdom.........................  

  

Zij brengen God tot leven!  

  

Annick Buggenhout    


