
 

 

JAARGANG 1 Editie 1 

Mortsel - Edegem v.u. ZEH Tom Schellekens - Heilig-Kruisstraat 18 - 2640 Mortsel 

 

 

Beste lezer, 
 
Met dit krantje wil de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena de inwoners van Mortsel en Edegem 

vertellen over het leven in onze kerkgemeenschap. We verspreiden dit krantje dit werkjaar vier keer bij 

de inwoners van Mortsel en Edegem.  
 

 

Pastoor Tom aan het woord  
 

Parochie is een woord dat 

heel wat mensen nog wel 

kunnen, maar wat is in Gods 

naam een pastorale eenheid.  
 

Wel dat is een bepaald gebied 

waarbinnen alle parochies en 

andere kernen van katholiek 

christelijk geloof met elkaar 

samen werken. 
 

Voor ons zijn dat de 

parochies van grofweg Mortsel en Edegem (al horen ook stukjes 

Boechout en Wilrijk bij onze eenheid). 
 

De pastorale eenheid heeft als taak om de christelijke boodschap 

tot bij alle mensen te brengen. Dat doen we voor kinderen in de 

voorbereiding op de eerste communie of het vormsel, maar ook 

voor adolescenten, volwassenen, iedereen dus. Nadien zorgt ze 

ervoor dat al wie zich aangesproken voelt, wordt verbonden tot 

een geloofsgemeenschap. De pastorale eenheid heeft ook als 

taak zorg te dragen voor de mensen die tot de gemeenschap 

behoren, maar ook aandacht te besteden aan noden veraf en 

dichtbij. We noemen dat naastenliefde en solidariteit. 
 

Een gemeenschap die al die taken echt beleeft, kan samen in de 

kerk komen om God te danken, hulp te vragen… in één woord 

om de liturgie te vieren. 
 

De leiding van de pastorale eenheid is in handen van een team 

met (van rechts naar links op de foto) pastoor Tom, Jo, diaken 

Luc, pastor Peter, Nicole, Paul, Dirk, Wouter, Anne en 

Reinhilde. 
 

Wil je meer weten over wat we doen of zelf ook meedoen? Kijk 

snel op www.mijnparochie.be  

  



 

 

 

Het parochieblad KERK&leven 
Ooit al eens een exemplaar van KERK&leven in handen gehad? Dat is een weekblad met informatie en 

inspirerende artikels over de parochie, het bisdom en ver daarbuiten. Tot hiertoe was er een blad voor alle 

Mortselse parochies samen en ook een voor alle Edegemse parochies. Dat gaat veranderen. Sinds Edegem 

en Mortsel samen de Pastorale eenheid H. Maria Magdalena vormen, groeiden beide bladen naar mekaar 

toe en vanaf de jaargang 2021 worden beide parochiebladen samengevoegd. Het blad omspant dan een nog groter gebied en zal daardoor nog meer informatie 

geven. Het enige dat niet zo ongeveer verdubbelt is de prijs. Een abonnement kost in 2021 nog altijd minder dan 1 euro per week, namelijk 40 euro. 

Allemaal redenen om ook een abonnement te nemen. Dat kan door 40 euro over te schrijven op rekening BE70 7360 2606 0025 van DEK-RUPNET-KON 

VZW/FED-MORTSEL. In de Mededeling zet u uw naam en adres. Doe dit zeker voor 15 november. En als je snel genoeg bent, krijg je er wellicht nog de 

laatste nummers van de lopende jaargang zomaar gratis bij. 

 

 

Beelden van de eerste communies en vormsels 
 

Ze hadden er lang naar uitgekeken, onze kinderen van de eerste communie en het 

vormsel. In september was het dan eindelijk zover. Met een stralende zon buiten en 

stralende gezichtjes binnen, mochten deze kinderen voor het eerst Jezus ontmoeten in 

hun eerste communie. 

 

Wil uw kind er in dit werkjaar ook bij zijn, surf dan snel naar 

www.mijnparochie.be/levensmomenten/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Een  voor mensen  Actie voor In de Buurt 
 

Als werkgroep ‘diaconie’ (zorgen voor anderen – zorgen voor elkaar) 

van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena uit Mortsel en 

Edegem worden we regelmatig geconfronteerd met hulpvragen van 

mensen die nergens anders steun of assistentie kunnen vinden. 

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die occasioneel of 

regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te 

helpen. Het kan gaan om kleine interventies (iemand eten brengen of 

naar de dokter voeren…) of grotere engagementen (helpen om een 

appartement te huren, een job te zoeken…). We bouwen aan een 

stevige groep zodat we telkens bij iemand kunnen aankloppen. 

Wil jij ook helpen? 

Bezorg ons dan je naam en contactgegevens. We contacteren je snel 

om samen te bekijken waar jij kan ingezet worden voor de 

hulpvragers. 

Of vul de digitale vragenlijst in via  

https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A 

Zelf nood aan contact bel: 0487 89 08 41 

 

De plek: 

 

We laten u telkens kennis maken met een 

inspirerende plek in onze pastorale eenheid, vandaag 

de Lourdesgrot van Edegem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zalen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor sommigen misschien een beetje verscholen 

naast de basiliek, maar voor velen een inspirerende 

plek om even te rust te komen, te bidden, steun te 

zoeken. Deze plek in openlucht met zitbanken en een 

zone onder een afdak is in deze Coronatijd voor heel 

wat extra mensen een belangrijk toevluchtsoord 

geworden. Elke dag welkom tussen 9 en 19 uur. 

 

e om In de Buurt wat uit- 

er voor te stellen. Mag hun logo erbij? 

Ook in Coronatijd vergeten we onze medemens niet. 

Onze jongeren van JEZ! zamelden voedsel en 

hygiëneproducten in voor het project van In de Buurt 

vzw. Je mag er zeker van zijn dat ook achter de 

maskers een stralende glimlach te zien is. 

 

Het getal 

1185 
Het aantal gezinnen met een 

abonnement op KERK&leven 

in Mortsel en Edegem. U ook? 

Zie elders in dit blad. 
 

Bent u op zoek naar een locatie voor een vergadering van uw vereniging, 

een familiefeest, een sportactiviteit, een voorstelling…? Wil u graag zelf 

drank kunnen meebrengen of wil u net bediening? Hebt u de locatie één 

keer nodig of meerdere keren… Bent u een individu, een familie, een 

vereniging… u bent hartelijk welkom. 

 

 

We hebben in Mortsel en Edegem heel wat zalen en lokalen van klein tot 

heel ruim.  De kans is dus heel groot dat u met uw vraag wel ergens 

terecht kan. 

 

Via deze link www.mijnparochie.be/zalen/ kan u de contactpersoon 

vinden van elke zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A
http://www.mijnparochie.be/zalen/


 

 

Overzicht van de weekendvieringen 

in de kerken van Edegem en Mortsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details vind je in het parochieblad KERK&leven en op www.mijnparochie.be 

 

 

Wondere woensdagen 
 

Meer nog dan om te lezen of voor te lezen, zijn bijbelverhalen bedoeld om 

verteld te worden. Tijdens de grote vakantie hielden we dan ook Wondere 

woensdagen waarop telkens zo’n stukje verhaal uit lang vervlogen tijden weer 

helemaal tot leven werd gewekt. Zeker iets om volgende zomer te herhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


